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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 


İşletme Bölümü, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, finansman, muhasebe, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında ayrıntılı teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim süresi dört yıl olan İşlet(me Bölümünün temel amacı, öğrencilerimizin mesleki hayatında gereksinim duyacağı teorik ve uygulamalı bilgi birikimine haiz olmalarını ve ilgi duydukları alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır. 


İşletme Bölümü bünyesinde aktif olarak muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, pasif durumda ise ticaret hukuku ve kooperatifçilik olmak üzere toplam 6 anabilim dalı bulunmaktadır. İşletme Bölümü lisans dersleri, “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler” Anabilim Dalları dahilinde açılan zorunlu ve seçmeli 
derslerden oluşmaktadır. Söz konusu dersler 17 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 
öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisinden oluşan 32 kişilik zengin bir akademik kadro ile yürütülmektedir. 


İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize üniversitemiz bünyesindeki ilgili bölümler arasında cift anadal ve yan dal uygulamalarından yararlanma imkönı sunmaktayız. Bununla beraber üniversitemizin uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu anlaşmalarla öğrencilerimiz, Erasmus Programı ile yurtdisindaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme ya da yurtdışı menşeili bir şirkette ya da herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma olanağı elde etmektedir. Ayrıca Farabi ve Mevlana Değişim Programları kapsamında öğrencilerimiz yurtiçi ve/veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında belirli dönem/dönemler itibariyle eğitim ve öğretim görebilmektedir. 


İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir. Nitekim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS$) ile gerçekleştirilen yazılı ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında birtakım uzman yardımcılığı unvanı ile göreve başlayabilmektedir. Bununla birlikte mesleğe giriş, staj ve yeterlilik gibi kriterleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci_ Mali Miisavirlik mesleğini de icra edebilmektedir. Özel sektörde ise şirketlerin, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, dış ticaret gibi departmanlarının çeşitli kademelerinde görevler alabilmektedir. Bunların da ötesinde girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurarak işletmecilik alanında faaliyet gösterebilmektedir. 
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YKS 2023 KTÜ İşletme Bölümü Tercihe Hazır 


KARADENİZ á 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | «5 isletme Bölümü iri 


AKADEMİK KADRO 


Dogent (2) Araghrma Görevlisi (8) | 


— Dr. Ogretim Üyesi (4) Misafir Personel (3) A 


2023-YKS tercih islemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.Karadeniz Teknik Universitesi İşletme Bölümü hakkındaki bilgilere sitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz: 


e Bölüm Tanıtım Videosu 

. Bölüm Tanıtım Broşürü 

ə Neden İşletme Bölümü? 

e Akademik Kadro 

e Bölüm Tanıtımı 

ce Misyon ve Vizyon 

e Bölüm Başkanının Mesaj1 


+ Bölüm İstatistikleri ə Bölüm Danışma Kurulu 
. Yönetim 


. Tarihçe e Bülten 


e Çift Anadal ve Yan Dal 


İşletme Bölüm Bilgi Paketi 

Onaylı Ders İçerikleri 

Öğrenci El Kitabı 

Burslar 

Engelli Öğrenci Birimi 

Öğrenci İşleri 

Öğrenci Bölüm Oryantasyon 
Öğrenci Üniversite Oryantasyon 
Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Hizmeti 


Sosyal Medya 
Mezunlarımızdan 


İletişim 


Mezunlarımız KTÜ İşletme Bölümünü Anlatıyor 


Lokman ERCİN 


KARADENİZ 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
İşletme Bölümü 


MEZUNLARIMIZDAN 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunları izlenimlerini paylaşmaya devam ediyor. Bölümümüz 2004 mezunu olan Sayın Lokman Ercin"in (Danone — Türkiye Satış Müdürü) mesaj1 önemli ipuçları sunuyor: 


"Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü”nden 2004 
yılında mezun oldum. 2004-2009 yılları arasında Pepsi de Satış yöneticisi ve Ticari pazarlama yöneticisi rollerinde görev yaptım. 2010 yılında Danone”de çalışmaya başladım. Farklı bölgelerde sırasıyla, Bölge yöneticisi, bölge müdürü, bölgeler müdürü pozisyonlarının ardından Mart 2022 itibariyle Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde okuduğum dönemde İşletme Kulübü faaliyetleri sayesinde akademik bilginin yanında, organizasyon yapabilme, ekip çalışması ve network anlamında emsalsiz birikimler sağladım. Tüm öğrenci arkadaşlarıma da önerim akademik başarının yanında, Staj, yabancı dil ve kulüp faaliyetlerine de katılmayı ihmal etmemeleri olacaktır. Tüm hoca ve öğrenci arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım." 


Birgül META 


2004, Maliye ve İşletme Bölümleri Cift Anadal Mezunu Dünya Bankası - Kidemli Kredi Risk Uzmanı 


Merhabalarl Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye ve İşletme bölümlerinden çift ana dal yaparak 2004 yılında mezun olduktan sonra Hazine Uzmanı olarak 2004-2010 yılları arasında Hazine Müsteşarlığında çalıştım. Sonrasında Amerika da George Washington Üniversitesinde Finans Yüksek Lisans programını tamamladım. Şu anda Amerika da Dünya Bankasında kıdemli kredi riski uzmanı olarak çalışmaya devam etmekteyim. İletişim kurmak isterseniz bmeta(2vvorldbank.org adresimden bana ulasabilirsiniz 


İlker Murat AR 


Y 
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2003, İşletme Bölümü Mezunu | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — Genel Müdür 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nden 2003 
yılında mezun oldum. Ardından İşletme Ana Bilim Dalı”ndan doktora derecesini alarak akademik hayata da mezun olduğum bölümde devam ettim. Kamu kurumlarında çeşitli görevlendirmeler sonrasında halen T.C. Sanayi ve Teknolofi Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Çok severek okuduğum ve mezunu olmaktan gurur duyduğum Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü”nün, sağladığı mesleki bilginin yanı sıra sunduğu sosyal ve sportif imkanlar ile kişisel gelişimimize de çok önemli katkılar sağladığını belirtmek isterim. Bu vesileyle, üzerimizde büyük emekleri olan başta İşletme Bölümü”ndeki Hocalarımız olmak üzere tüm Fakülte mensuplarına şükranlarımı sunarım. 


Sn ee 


Cihan CELÍK 


2007, İşletme Bölümü Mezunu T.C. Adalet Bakanlığı — İdari Hakim 


“Merhabalar, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü”nden mezun oldum. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2013 yılı idari hakimlik sınavını kazandım. 2014 yılında Trabzon hákim adayı olarak mesleğe başladım. 2015-2020 yılları arasında İstanbul idare Mahkemesi üyesi olarak çalıştım. Halen Erzurum idare mahkemesi üyesi olarak görev yapmaktayım." 


Yaman ALKADRİ 


2023, İşletme Bölümü Mezunu | Bölüm Birincisi 
"İşletme bölümüne katılacak değerli arkadaşlarım, 


Öncelikle hepinizi tebrik ederek yazıma başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere gün gittikçe yaşadığımız dünyanın şartları daha karmaşık hale geliyor ve bize yüklenen yükümlülükler artırıyor. Bu değişimin farkında olmayan bireyler maalesef bu zor şartlara ayak uyduramayarak hem maddi hem de manevi sorunlara maruz kalıyor. Bu yüzden herkesin belirlediği hedef için gerekli olan becerileri edinerek kendini hazırlaması ve bu şartlarda başarılı olmaya çalışması gerekir. 


İşletme bölümü öğrencileri olarak ilk senede göreceğiniz dersler, sizlere işletmedeki fonksiyonların genel işleyişini ve bu fonksiyonların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu 


A a 


gösterecektir. Bu yılın sonuna kadar herkesin belli bir alanı seçmesi (Muhasebe mi? Pazarlama mı? Yoksa yönetim ve organizasyon mu?. vs.) ve bu alanla ilgili seçmeli derslere girmesi yararına olacaktır. 


Benim tecrübeme göre bu bölümde nasıl başarılı olunur sorusuna naçizane bazı tavsiyelerim olacak. 

Bu yolculuğun başlangıcı derslere düzenli olarak girmek ve kendi notunuzu tutmak. Derste anlamadığınız veya sıkıntı yaşadığınız bir konu olursa hocanıza mutlaka sorun, hocaya soramadıysanız bölümdeki araştırma görevlilerine gidip istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz (eğitim kadrosu çok anlayışlı yeter ki ilk adımı siz atın ve onlardan yardım isteyin). Dersleriniz bitince o gün tuttuğunuz notları temize çekin ve bunu yaparken anlamadığınız bir şey kalırsa ilgili kitaba bakarak o günkü derslerin cebinizde olduğundan emin olun. Bu süreç bazılarına çok zor ve zaman alıcı gelebilir ama emin olun en fazla 2 ile 3 saat arasında bütün konuları tamamlayabilirsiniz. Vize ve final döneminde kendi notunuzdan çalışıp sıkıntı yaşadığınız yerleri kitaptan tekrar okursanız okul dersleriyle ilgili işiniz tamamdır. Okulda göreceğiniz dersler size iş hayatı ile alakalı gerekli ipuçlarını verecek ama bunlar yeterli olmayabilir. 


Yaşadığımız dünyanın sürekli değişimine ayak uydurmamızı sağlayacak şey sürekli öğrenmedir. Eskiler için özellik olan bazı beceriler bizim için gereklilik oldu. Temel düzeyde de olsa yabancı dil, bilgisayar kullanımı, bilişim teknolojileri ve yapay zeka hakkında fikir sahibi olmak bir işletme öğrencisi için olmazsa olmazdır. Bunları 4 yıllık lisans eğitimi sürecinizde yayarak fikir sahibi olabilirsiniz. Artık kursa gitmenize bile gerek yok, internette her şeyi bulabilirsiniz. Tabii ki bazen sikilabilirsiniz, yorulabilirsiniz ama mutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmadan hedefinizi hatırlayarak kendinizi motive edebilirsiniz. 


Çok uzatmadan bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum: bu sürecin en önemli aşaması ve size rotanızı oluşturmanızı sağlayacak şey, ilk yılın sonuna kadar hedefinizi belirlemek ve ona göre planlama yapmaktır (Akademisyen mi, mali müşavir mi, pazarlamacı mı, yönetici mi... vs). 


İnanın bu 4 yıl çok hızlı bir şekilde geçer ve herkes ektiği tohumların meyvesini toplamaya başlar. Belli bir hedef doğrultusunda derslere girerek, not tutarak, fikir alışverişi yaparak, arkadaş edinerek ve birbirinize yardımcı olarak çok keyifli bir lisans hayatı geçirebilirsiniz. 
Hepinize başarılar diliyorum." 


HABERLER 
Bölümümüz Öğretim Üyesi Bilgen AKMERMER Tarafindan Hazırlanan Avrupa Birliği Proyesi Destek Almaya Hak Kazandıl 


KARADENİZ 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ d İşlerme Bölümü 


BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ÚYESI 
SN. BİLGEN AKMERMER"DEN 
AB PROVESİ 


Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yürütücülüğünde: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından fonlanan “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı”na sunulan "Future Skills Academy” isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgen AKMERMER tarafından hazırlanan ve KTÜ”Yyü temsilen yürütücüsü olacağı proje 261.991,62 Euro bütçe ile 1 yıl süreyle uygulanacaktır. 


Projede; bulut bilişim, nesnelerin interneti, kodlama, blockchain okuryazarlığı, fintech ve e- ticaret gibi yükselen trendler kapsamında insana yakışır iş geleceği konusunda farkındalık yaratmak ve bölgedeki insan kaynaklarının istihdamının ve istihdam edilebilirliginin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülecektir. 


Profede yer alan akademisyenimizi ve profe ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 


Bölümümüz Araştırma Górevlisi Dr. Tuğba KAPLAN "Doktor Öğretim Üyesi" Olarak Atandı 


KARADENİZ 
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İşlətme Bölümü 


Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAPLAN 


Bölümümüz Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba KAPLAN "Doktor Öğretim Üyesi" Olarak Atandı 


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba KAPLAN, KTÜ İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına "Doktor Öğretim Üyesi" olarak atandı. Sayın KAPLANu içtenlikle kutlar, yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar dileriz. 


KTÜ İşletme Bölümüne Yeni Başkan Yardımcısı Atandı 


Karadeniz Teknik 

1 Universitesi İşletme 

KARADENIZ Bölümünün yeni başkan 

TEKNIK UNIVERSITESI yardımcısı Dr. Oğr. 


Üyesi Tuğba KAPLAN oldu 


KTÜ İşletme Bölümüne başkan yardımcısı olarak atanan Sayın Dr. Öğr. 
Üyesi Tuğba KAPLAN hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 


YENİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ATAMASI 


e Bölümü 41. Dónem Mezuniyet Töreni Sona Erdi 
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Karadeniz Teknik Universitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 41. Dónem Mezuniyet Töreni Düzenlendi 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2023 yılı 
41. Dönem Mezuniyet Töreni coşkulu bir şekilde sona erdi. Mezun olan öğrencilerimize hayat boyu başarılar dileriz. 


Bölüm Öğretim Üyelerimize Teşekkür 

05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı sırasında aşağıda belirtilen alanlarda ödül alan İşletme Bölümü Öğretim Üyelerimize teşekkür ederiz. 


Akademik yayınları için, 


Prof. Dr. Taner ACUNER 

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ 

Prof. Dr. Selçuk PERÇİN 

Prof. Dr. Kader ŞAHİN 

Arş. Gör. Dr. Tuğba KAPLAN 

Ars. Gör. Mustafa ÖZGÜN ATALAY 


H-İndeks (WoS) değeri için, 
Prof. Dr. Selçuk PERÇİN 
Profe faaliyetleri için, 


Prof. Dr. Kader ŞAHİN 


25 yılın üzerinde görev süreleri için, 


Prof. Dr. Taner ACUNER 
Prof. Dr. Selçuk PERÇİN 

Prof. Dr. Engin DİNÇ 

Doç. Dr. Hatice Dilara KESKİN 
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Sona Erdi 


İşletme Bölümü 
Akademik Kurul 
Toplantısı 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Sona Erdi 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Akademik Kurul Toplantısı, 05.07.2023 tarihinde saat 11:00"da İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kader ŞAHİN"in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda "Akreditasyon Çalışmaları" başlığı altında "Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları, Yapılan Güncellemeler, Yeni Uygulamalar, Özdeğerlendirme Raporu Hazırlıkları" hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. "Dönem İçinde Gerçekleştirilen Çalışmalar" başlıkları altında bölüm başkanlığı ve bölüm öğretim üyeleri tarafından ilgili dönemde bölümümüze sunulan katkılar ortaya konuldu. Bölümümüze katkı sunan tüm öğretim üyelerimize teşekkür edildi. Soru ve öneriler kısmının tamamlanması ile dönem değerlendirmesi gerçekleştirildi. 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde haftalik Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İİBF İşletme Bölümünde haftalık Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi. 


İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kader SAHÍN'in baskanliginda gerceklestirilen toplantıda akreditasyon çalışmaları kapsamında gelinen son durum ele alındı. İşletme Bölümü araştırma görevlileri İrem GÜRAN, Mustafa Özgün ATALAY, Muhammet NEGİZ, Denizhan TİRYAKİ, Fatih YILDIRIM, Dr. Tuğba KAPLAN, Dr. Nimet KALKAN ve Dr. Zekiye AKTAŞ"n katıldığı toplantıda, gelecek haftaya kadar tamamlanması gerekenler işlere dair görev dağılımı hakkında bilgi verildi. 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü haftalık Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü haftalık Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi 


İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kader SAHÍN'in başkanlığında gerceklestirilen toplantıda akreditasyon çalışmalarının genel seyri ele alındı. İşletme Bölümü araştırma görevlileri Sümeyye ÇEBİ, İrem GÜRAN, Mustafa Özgün ATALAY, Denizhan TİRYAKİ, Fatih YILDIRIM, Dr. Tuğba KAPLAN, Dr. Nimet KALKAN ve Dr. Zekiye AKTAŞ n katıldığı toplantıda ayrıca mezuniyet töreni hazırlıkları değerlendirildi. 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Haftalık Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü haftalık Akreditasyon Süreci Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 


İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kader SAHÍN'in baskanliginda gerceklestirilen toplantıda akreditasyon çalışmaları kapsamında ders değerlendirme formu güncellenip son haline getirildi. İşletme Bölümü araştırma görevlileri Sümeyye ÇEBİ, İrem GÜRAN, Mustafa Özgün ATALAY, Denizhan TİRYAKİ, Fatih YILDIRIM, Dr. Tuğba KAPLAN, Dr. Nimet KALKAN, Dr. Zekiye AKTAŞ ve İşletme Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Pelin ŞENTÜRKün katıldığı toplantıda ayrıca ders bilgi paketinin (rezive edilmiş PÖK kazanımlarının ve ders içeriklerinin) güncellenmesine karar verildi. 


GÖRÜŞ 
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU: "Kişisel Verilerin Korunması Temel Bir İnsan Hakkıdır" 


KTÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Sn. Ali Haydar DOĞU, temel bir insan hakkı olarak kişisel verilerin korunması üzerine bir değerlendirmede bulundu. 


Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sn. Ali Haydar DOĞU, "Temel Bir İnsan Hakkı: Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirden Öğr.Gör. DOĞU, bireyin özellikle kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumanın büyük önem arz ettiğinin altını çizdi: 


Temel Bir İnsan Hakkı: Kişisel Verilerin Korunması 
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 


Bugün devlet kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler veya özel kuruluşlar, yürüttükleri faaliyetler kapsamında çok sayıda kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Bu bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak kolaylıkla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Bu bilgiler arasında kişisel veriler de yer almakta ve bu durum verilerin korunması ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bireyin özellikle kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak büyük önem arz etmektedir. 


Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması gereklidir. Kişisel veriler, “özel hayatın gizliliği ve korunması hakk1” kapsamında Anayasa güvencesi altındadır. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkina sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
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Ülkemizde, kişisel verilerin işlenmesinde basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel veridir 


Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kanunda kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu bilgiler, belli bir kimsenin kimliği, etnik kókeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, ayakkabı numarası, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı bilgisi, kişisel düşünce ve inanglar1, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi birçok hususu kapsamaktadır. 


Bazı Kişisel Veriler Daha Hassas Veri Olarak Değerlendirilmekte 


Kişilerin 1rk1, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kilik ve kiyafeti, dernek, vakif ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şekilden de görüleceği gibi en dıştan merkeze doğru gidildikçe bazı kişisel veri kategorilerinde hassasiyetin arttığı, koruma tedbirlerinin sıkrlaştırıldığı ve verilecek cezaların ağırlaştırıldığı görülmektedir. Bu açıdan bireyin en korunmaya muhtaç veri kategorisi sağlık ve cinsel hayatına ilişkin verileridir. 


Kigisel 
Veriler 


Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler 


Sağlık ve 
Cinsel Hayata 
İlişkin Kişisel 

Veriler 


Paylaşırken İyi Düşünmek ve Dikkatli Olmak Gerekiyor 


Kişisel verilere ilişkin suçlar, TCK”nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına İlişkin Suçlar” bölümü (içerisinde ele alınmıştır. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir 


———iI : P———— 


yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kókenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fikra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. 


Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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